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' Eén droom, één doel:
stop Aids in Suriname!/!’

Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname
Krista Monteiro — Simons: “Alle liefdes zijn bijzonder en zijn het waard om beschermd te worden, védral de liefde voor de met

HIV/Aids geinfecteerde kinderen in Suriname. Vanuit mijn hart, liever een lichtpuntje bieden, dan de duisternis ontkennen!”

Benefietfietstocht

Eind vorig jaar stelde ik mijzelf de vraag; wat zal ik in 2018 organiseren om geld op te halen voor onze stichting. Het antwoord vond
ik al snel: in mijn eentje(!) een grote benefietstocht ondernemen, langs vrienden en familieleden, waar ik mocht overnachten, om
aandacht te vragen voor de met HIV/Aids geinfecteerde kinderen in Suriname en dit ondanks mijn fysieke beperkingen.

Mijn vrienden en familieleden, die mij met open armen hebben ontvangen, hebben zich niet onbetuigd gelaten en hebben allen op
eigen wijze sponsorprojecten uitgevoerd. Deze fietstocht van 11 dagen heeft mij door zeven provincies gevoerd, waarbij ik ca 850
km heb afgelegd en heeft ervoor gezorgd dat ik een mooi bedrag bij elkaar heb gefietst om mijn doelstellingen te behalen voor de
met HIV/aids geinfecteerde kinderen in Suriname: tenminste een half jaar melkproducten voor ca. 75 kinderen, alsmede nieuwe
schoolspullen en kleding voor deze kinderen voor het nieuwe schooljaar en medicamenten (paracetamol, pleisters, bandages e.d.
voor het ziekenhuis waar de kinderarts de zieke kinderen behandelt. Artikelen die bij ons makkelijk verkrijgbaar zijn, maar in

Suriname onbetaalbaar zijn geworden.

Mark Janssen eigenaar en fysiotherapeut van Welten Fysio & Fit Centre in 's Gravenmoer heeft mij, geheel belangeloos gedurende
een half jaar voorbereid, om deze uitdaging ‘in shape’ aan te gaan. Zijn vrouw Roos heeft voor een uitgekiend voedingspatroon
gezorgd. Het was niet altijd makkelijk en kostte me veel energie, maar ik deed het met volle overtuiging.

Op 30 mei vertrok ik 's ochtends om &.30 uur uit Oosterhout op weg naar mijn eerste etappe: Capelle a/d/ lJssel, door velen

uitgezwaaid, hierover later meer.

Benefietdiner
Omdat ik graag met een mooi startbedrag wilde beginnen heb ik samen met echtgenoot Paul op 24 maart jl., in huiselijke sfeer voor
meer dan 40 personen een heerlijk 4-gangen Surinaams benefietdiner georganiseerd, (alles gesponsord door verschillende

Oosterhoutse ondernemers), wat tezamen met donaties van verschillende kanten een aanzienlijk bedrag heeft opgebracht.

Warming-up trip
Onder het motto, “we gunnen Krista een voorproefje voor wat haar te wachten staat” heeft Arina van Bodegom een fietstocht met

picknicklunch georganiseerd, waarvoor geintereseerden zich konden inschrijven. Ook deze gezellige dag leverde een leuk resultaat

op.

En toen..... was het zover, 30 mei, de start van mijn fietstocht van 850 km voor de HIV/Aids besmette kinderen in Suriname. In 10
etappes door zeven provincies.

Ik ben uitgeleid en uitgezwaaid door heel veel vrienden. Dit was echt een aangename verrassing. Vanaf Dordrecht ben ik alleen
verder gefietst, spannend, op weg naar mijn eerste overnachting in Capelle aan den lJssel.

In Amstelveen, mijn tweede stopplaats, kreeg ik op de school van mijn kleinzoon Henry, nadat ik een presentatie over onze stichting
had gehouden, een cheque overhandigd, het resultaat van een flessenverzamelingsactie en een benefietfilmavond. Het ‘aandacht

hebben voor je naasten’ virus zit in de familie, top!

Na een gezellig samenzijn in Amsterdam bij mijn nicht Yvonne, bracht de 4e etappe mij naar nicht Jacqui en haar man Dicky. Zij
dachten mij heel gastvrij tegemoet te rijden, helaas, zelfs Buitenpost is via meerdere wegen te bereiken en zo ontliepen we elkaar.
Hoe dan ook, de ontvangst bij het huis was Surinaams warm. De dag erna zou mij weer een mooie uitdaging wachten, naar
Appelscha, de Se etappe.

Sprakeloos: niet alleen stond mij een geweldige ontvangst in Appelscha te wachten: De klap op de vuurpijl was de overhandiging van
een doos met spaarkaarten van de plaatselijke supermarkt waarvan het totaal een fantastisch bedrag vertegenwoordigde.

Een donatie, die het resultaat was van het initiatief van Riek en Henk, om hun familie, vrienden, buren en kennissen te vragen om de
waardezegels aan stichting Kleurrijk Leven voor Suriname te schenken.

Voordat ik mijn 6e stop, Zwartsluis, bereikte, had ik nog een confrontatie.........

met een Schotse Hooglander. Het beest bleek echter een grotere angst voor mijn fietsspiegel te hebben dan ik voor zijn horens en
trok zich terug. De ontvangst in Zwartsluis bij de familie de Vries was, zoals altijd, heel hartelijk.

Samuel, de zoon van Renate en Maarten kwam mij tegemoet gefietst. Dezelfde Samuel stond zijn kamer aan mij af, wat tof van deze
jongen. Overigens is hij nog steeds dezelfde lieve, kleine, jongen die ik zo'n 12 jaren geleden, samen met zijn zusje Victoria in het
Parelhuis in Paramaribo mocht leren kennen en door Renate en Maarten in hun harten zijn gesloten en in het gezin zijn opgenomen.
Dan, donderdag 7 juni, 8e etapperit, met als doel mijn stop en overnachting bij Sherida en Sjoerd Bakker in Oosterbeek.

De Bakkertjes, ik verheugde mij erop ze weer te zien. Beiden hebben het hart op de juiste plek, waar het gaat om de
minderbedeelden en zwakkeren in de maatschappij. Ze zorgen er al enige jaren voor dat, via de 5tichting Kleurrijk Leven voor
Suriname, de met HIV geinfecteerde kindertjes in Suriname, enige kwaliteit van leven krijgen. Met Sherida kon ik heel veel
Surinaamse herinneringen delen. Wij zijn beiden min of meer samen opgegroeid in Paramaribo.

Uiteraard hebben wij ook over de penibele situatie in Suriname uitgebreid gesproken. 5joerd en Sherida vertelden ook dat zij een
soort kettingbriefproject o.v.v. Fietssponsortocht hadden gestart om geld op te halen voor mijn fietsuitdaging: deze leuke en
uitnodigende mail hadden zij naar alle bekenden, familie en vrienden gestuurd, die op hun beurt mijn actie onder de aandacht van
hun relaties brachten.

En toen, 8 juni, mijn voorlaatste etappe in Utrecht bij mijn (jarige) broer Sven. Bert, de man van mijn broer, zou mij tegemoet rijden.
Achteraf begrijp ik waarom, hij moest mijn tempo drukken. Klokslag half zes reden wij de straat in en wat een ontvangst: de hele
straat was afgesloten en met slingers en Surinaamse vlaggen versierd, tafels met banken, drankjes, eten. Onvoorstelbaar. Sven en zijn
partner Bert en meer dan 70 vrienden, buren, Paul, dochter Michelle en de kleinkinderen vormden een ereboog om mij te ontvangen.
Totale verrassing, toespraak van Sven, applaus voor mij, waarom, ik heb toch alleen maar gefietst?

Wat zouden papa en mama trots geweest zijn: zowel op mij voor wat ik gepresteerd heb voor de zieke kindertjes in mijn
geboorteland als op Sven, die zo iets groots voor zijn zusje in het geheim had georganiseerd. Zelfs Paul wist van niets en was net als
ik verrast. Een nog grotere verrassing was, dat de burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, ook aanwezig was. Hij liet een cheque

achter met een onvoorspelbaar mooi bedrag van meer dan € 2600.

Het is me gelukt: Ik heb mijn streefbedrag van € 5000,= verdubbeld!!

9 juni, de allerlaatste etappe, de finish in Oosterhout
Ik voelde me moe, maar toen ik het ontvangstcomité zag, met gejuich, spandoek, bloemen, ja, toen kwam het gevoel naar binnen:
lajajajaja, missie volbracht. Ik heb hier maanden naar uitgekeken, naar toe geleefd, fysiotherapeutische ocefeningen gedaan, mijn

eetpatroon aangepast, maar ik moest en zou het doen, alleen zonder iemand anders erbij.

Deze tocht heeft me gelouterd en het allerbelangrijkste, ik weet waarvoor ik het gedaan heb: voor de HIV/Aids geinfecteerde
kinderen in de door Paul en mij ondersteunde tehuizen (en ook gezinnen) in Suriname. Deze kinderen hebben niet gevraagd om
geboren te worden, ook hebben ze niet gevraagd op de wereld te worden gezet met een vreselijke ziekte die, als wij er niets aan
doen, een noodlottige afloop kan hebben. We hebben dit laatste jammerlijk eerder moeten ervaren, maar met uw hulp kunnen we
ervoor zorgen dat dit beperkt blijft, dat de bekende druppel op de gloeiende plaat, geen druppel blijft maar een ‘plas’ vormt.
Mijn oproep aan u is niet tevergeefs geweest. U heeft genereus een bijdrage aan de ‘plas’ geleverd, waarvoor Paul en ik u heel
dankbaar voor zijn. Een bijdrage die de kinderen enige kwaliteit van leven kan bieden. U heeft eraan bijgedragen dat wij deze
kinderen een lichtpuntje kunnen bieden.

Immers, beter een lichtpuntje bieden, dan de duisternis ontkennen.

Hiervoor heb ik gefietst, hiervoor heb ik mijn lichamelijke beperkingen opzij gezet, maar ik heb het met onvoorwaardelijke liefde
voor de zieke kinderen in mijn mooie geboorteland Suriname gedaan.

Uit liefde voor alle liefdes.....

Ik geef u/jullie allen, ook namens Paul een dikke brasa, Soso lobi, Krista
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